
'Met de zee verbonden, 
Peter J. Sterkenburg' 
In SdZ 20I I.IO vertelde kunstenaar Gert Jan Veenstra uit Offingawier bij het Sneekermeer dat hij 

geïnspireerd was geraakt door zijn vriend Peter Sterkenburg uit het Friese Zurich. Door Sterkenburg 

koos Gert Jan ervoor om beroepskunst�naar te worden. Sterkenburg overleed veel te vroeg, maar 

verdient als maritieme schilder nog altijd alle aandacht. 

In 2001, ruim een jaar na het overlijden van de 

schilder, kwam er een prachtig boek uit over het 

leven en werk van Peter met de titel: 'Met de zee 

verbonden'Peter J. Sterkenburg. Gelukkig voor de 

liefhebber is dit boek nog steeds te krijgen, maar 

laten we bij het begin beginnen. Peter werd in 

december 1955 geboren in Harlingen. Hier groei

de hij zijn eerste zeven levensjaren op totdat zijn 

vader, die zeeman was, aan de wal kwam en het 

gezin naar Haamstede verhuisde. Het was hier 

voor de kinderen Sterken burg bijkans nog beter 

toeven. In de bossen en de duinen hadden zij 

de tijd van hun leven. Het geluk duurde echter 

maar kort, want na enkele jaren stierf vader Ster

kenburg op 36-jarige leeftijd plotseling aan een 

hartaanval. Moeder keerde met drie kinderen 

terug naar het Noorden en Franeker werd hun 

nieuwe woonplaats. 

Peter was erg op zichzelf, een verwoed verzame

laar en tekende veel. Op school waren er maar 

een paar vakken waarin hij uitblonk, dat waren 
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maatschappijleer, geschiedenis en tekenen. Ver

der ontwikkelde hij een talent voor handel in 

munten en auto's. Niets wees er toen nog op dat 

Peter een gevierd maritiem schilder zou worden. 

In militaire dienst werd hij ingeschakeld als er 

iets te schilderen viel. In die tijd besloot hij ook 

iets te gaan doen in de kunst. Na zijn diensttijd 

schreef hij zich in bij de academie in Leeuwar

den. Dit werd een deceptie voor hem, want daar 

werd alleen nog maar geëxperimenteerd met 

moderne kunst en Peter wilde zich juist verdie

pen in de klassieke kunst. Peter besloot brood

schilder te worden. Hij schilderde twee schil

derijtjes per dag die hij voor een paar tientjes 

verkocht. Dit werk maakte dat hij beter leerde 

schilderen en verst,md van verf, kleuren en doe

ken kreeg. Bovendien kwamen langzamerhand 

de opdrachtjes binnen. 

Vanuit zijn afkomst had hij affiniteit met de 

scheepvaart en zodoende legde hij zich meer 

en meer toe op het schilderen van maritieme 
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Met de zee verbonden, Peter J. Sterkenburg, is 

zowel verkrijgbaar in een Nederlandse als een 

Engelse editie. U kunt dit 24,5 x 32 cm grote 

en 128 pagina's dikke, boek bestellen bij SdZ 

Lezersservice. 

De prijs bedraagt€ 34,50 + € 2,50 verzend

kosten. U kunt uw bestelling mailen aan 

spiegelderzeilvaart@gmail.com of bellen met 

023 5341801. De bestelling volgt met nota en 

acceptgiro. Geef bij uw bestelling aan of u de 

Nederlandse of Engelse editie wilt ontvangen. 
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VOC-schepen voor Amsterdam. Collectie Holland-Amerika Lijn. 

Olieverf op aluminium, r Box 700 cm. Geschilderd in 2000. 

Uitgevoerd in opdracht van VFD Interiors. Het schilderij was te groot voor zijn eigen atelier. 

objecten. Tijdens een van zijn eerste grote expo

sities, die speciaal voor hem was georganiseerd 

door Kunsthandel Koster in Schoorl, werden 3 5 

van de 40 doeken verkocht voor mooie prijzen. 

Ook daarna bleef hij werk maken voor Koster, 

ongeveer veertig doeken per jaar. Daarnaast 

bestudeerde hij werken van oude meesters waar 

hij affiniteit mee had; de Engelse Montague 

Dawson, Willem van der Velde en Willem van 

Mesdag waren zijn favorieten. 

Zijn ster was rijzende, want ondanks de goede 

prijzen die hij maakte, bleef de vraag naar zijn 

doeken groot. Het fraai geïllustreerde boek, waar 

we over spraken, beschrijft alle ups en downs in 

het leven van Peter. Vooral aan de zeeën is te zien 

dat Peter de oude meesters bestudeerd·e. Toch is 

ieder werk een echte Sterkenburg, herkenbaar 

aan een eigen inzicht en een eigen kleurenpalet. 
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